Liefdevol aandenken aan
De heer
Eddy Matthys
weduwnaar van mevrouw Elfriede De Smet

Geboren te Aalst op 7 oktober 1954 en
onverwachts thuis overleden op 31 oktober 2020.

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgehad in intieme kring
omwille van de coronamaatregelen.

Koester hem in uw gedachten.

Rouwadres: Driftweg 45- 8420 De Haan
online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Dit melden u met veel verdriet:

Marleen en Eddie Matthys - Vermeirsch
Tasha en Dimitri

Marc en Lucia Matthys - Impens
Erwin en Melissa

Wilfried Matthys
Chris

Guy Matthys en Petra

Hilde en Valentin Matthys - Coppens

Gunther en Annie De Smet- Beerens
Jeremy

Zijn zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers

De families Matthys - De Smet - De Saedeleer - Ponnet

Met dank aan zijn huisarts

Begrafenissen Callebaut - Van Den Steen, Erpe-Mere/Moorsel 053.62.84.31

Lieve broer en schoonbroer Eddy,

Je was z6 gelukkig samen met je vrouwtje Elfriede.

Haar heengaan vijf jaar geleden heeft je hart gebroken,

maar je vond je moed terug en begon weer te genieten.

Genieten van je familie, je reisjes naar Oostenrijk of de Moezelstreek.

Je eerde Elfriede door haar constant te vernoemen of haar te
betrekken. Je liefde voor haar was dan ook onuitputtelijk, immens groot.

Je Oostenrijkse bergen zijn in rouw, liggen in de nevel...

Hun tranen, snelstromende beekjes, hun toppen opgericht ten hemel
zoals onze waterige ogen, versmoord snikkend achter onze hand,
zoekend naar een nieuwe ster.

Je bent plots en totaal onverwacht van ons heengegaan, alsof je niet kon
wachten om terug bij je vrouwtje te zijn in de bergen, en wij blijven allen
achter met heel veel verdriet en pijn.

Wat ons rest van jou zijn al die mooie herinneringen met jou samen.

We zullen je ontzettend missen maar kijken toch tevreden terug dat wij
mochten deel uitmaken van jouw leven.

Lieve broer en schoonbroer, rust zacht samen met Elfriedeken.



