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Bedroefd om het heengaan maar dankbaar 
om al wat we van haar mochten ontvangen, 

nemen we afscheid van

mevrouw

Lydia Van Lierde
weduwe van de heer Louis Schockaert

geboren te Zottegem op 1 januari 1951 
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar familie,

 in het ziekenhuis A-Zorg (campus Moorselbaan) op 9 mei 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
 in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe 

op zaterdag 17 mei 2025 om 10.00 uur.

Na de uitvaart herenigen we Lydia met haar echtgenoot Louis 
op de begraafplaats van Erpe.

U kunt Lydia een laatste groet brengen in het mortuarium 
van het ziekenhuis A-Zorg (campus Moorselbaan),

Groenstraat 119 te Aalst, 
van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Lydia leeft verder in de harten van:

haar kinderen
Alain en Saskia Van Praet - Schockaert			 

haar kleinkind
Bent Van Praet	

haar petekind	 				  
Ulrich De Sutter						    

haar zus, broers en schoonzus
Lyvia Van Lierde
Freddy† Van Lierde
Johan en Alliette Van Lierde - Delmotte			 

haar neven en nichten
en de families Van Lierde, Schockaert, Baeyens en Meganck.

Met dank aan haar huisartsen dr. Annelies De Vulder en
dr. Ann-Sophie Van den Brande, dr. Ciska Langmans
en het verplegend personeel van de dienst Oncologie 
van het A-Zorg ziekenhuis.

Moge zij rusten in vrede.

Nu jij geruisloos als het avondlicht 
bent weggegaan,

zal ik jouw beeld bewaren
op de zachtste plek

van mijn bestaan.




